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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief met wist u dat
berichtjes van de Kanjers, een bericht van de
Spetters en een bijlage van Bibliotheek Eemland.

Afgelopen week waren de schoolverlaters op
schoolkamp. De week ervoor waren alle leerlingen
op schoolreis, de Spetters en Bikkels gingen naar
Oud Valkeveen en de overige groepen gingen
naar Burgers Zoo. Op zondag 25 mei deden er
leerlingen én meesters en juffen mee aan de
(mini) marathon van Amersfoort.

We kijken met elkaar terug op deze leuke en
gezellige ervaringen en momenten.

En nu start de junivakantie, morgen hebben wij
een studiedag en zijn de leerlingen vrij. Alle
leerlingen hebben aansluitend een week vakantie.
Wijwensen iedereen een fijne vakantie toe en
ontvangen de leerlingen graag weer op maandag
16 juni op school terug.

Wist u dat over de Kanjers:
Wist u datjes van de Kanjers:

e elkaar vaak een compliment geven?

e heterg leuk vinden om de juf te helpen
met nakijken?

e het soms jammer vinden dat de tijd
voorbijis als ze stil aan het lezen zijn?

e Graag lezen, en dan het liefst in een
Donald Duck? Soms liggen er hele stapels
op tafel als ze een stripboekje mogen
lezen.

e zoveel lezen in de klas dat ze snel klaar
zijn met hun biebboek? Daarom mag elke
Kanjer drie boeken lenen bij de bieb in
plaats van twee.

e een leerling al super goed kan klokkijken...
en de juf precies kan vertellen wanneer
het pauze is?

e Sommige Kanjers al bezig zijn met het

leren van de tafels bij rekenen?

e nu bezig zijn met het thema viinder en dat
we 00k echte rupsen, cocons en vlinders
in de klas hebben?

e erg behulpzaam zijn, zowel naar elkaar als
naar dejuf?

e voor elkaar applaudisseren als een
klasgenoot iets goed heeft gedaan of een
doel heeft behaald?

e hele fanatieke voetballers in de klas
hebben die het liefst elke pauze willen
voetballen?

Bericht van de Spetters

Wij zijn een gezonde school. Dat wil zeggen dat
de leerlingen werken aan een gezonde geest (wij
praten over de dingen die ons bezighouden) in
een gezond lichaam (wij drinken water) en
gezonde onderlinge verhoudingen (wij zijn een
vriendengroep). Onze school is een katholieke
school. Daarom is aan onze leerlingen verteld
dat de katholieke kerk een nieuwe leider heeft,
Paus Leo XIV. Hij vraagt aan de mensen om te
werken aan vrede. Op de foto staan de
antwoorden die de Spetters met hun
schoudermaatje hebben bedacht op de vraag
hoe je aan vrede kunt werken. Onze leerlingen
weten hoe we invulling kunnen geven aan de
wens van de nieuwe paus.
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Bibliotheek Eemland

Vanuit Bibliotheek Eemland delen wij in de bijlage
informatie met jullie.

Deze keer de volgende onderwerpen:

Belangrijke data
e Gratis bibliotheeklidmaatschap t/m 17

jaar *Maandag 9
e Informatieavond: Opvoeding en Sociale vrijdag t/m 13 juni: Pinkstervakantie
Media *Woensdag 25 juni: Studiedag
e Activiteiten tijdens Geef een prentenboek *Vrijdag 18 juli Studiedag
cadeau *Maandag 21 juli
e Maak jijal gebruik van De Voorleeshoek? vrijdag tm 29 augustus: Zomervakantie
e Inloop in het Medialab *Maandag 1 september: Eerste schooldag
e Boekentips nieuwe schooljaar

Avondvierdaagse Amersfoort - een
feest van verbinding en plezier!

Dertien enthousiaste kinderen verspreid over alle
groepen van de Michaelschool hebben dit jaar
(2025) met elkaar meegedaan aan de
avondvierdaagse. Wat begon als een simpel idee,
groeide uit tot vier prachtige avonden vol
verbinding, nieuwe vriendschappen en vooral heel
veel gezelligheid. De kinderen hebben stuk voor
stuk hun uiterste best gedaan en liepen met trots
de kilometers bij elkaar. Op de laatste dag
ontvingen ze hun welverdiende medaille - én
natuurlijk de traditionele traktatie: lekker veel
snoep! Een onvergetelijke ervaring om trots op te
zijn! Wat ons betreft voor herhaling vatbaar! Zien
we jullie volgend jaar ook?




